
 

 

zomer in de Delle 

 

 
als in de vijver wordt gezwommen 

en wij ons weer in indiaan vermommen 

die zijn tent opslaat in de natuur 

en wij weer puur  

genieten van het bos 

laten wij alle 

zorgen vallen, alle 

verlangens vrij en los 

verdwijnt verdriet 

en gaat teniet 

in zalig zoele zomertijd 

voorbij de spijt: 

die overleeft de lente niet 

 

gaan wij weer onder groengetooide bomen 

aan de slag met onze zoetste dromen 

wij en de kinders 

drinken, vlinders, 

uit alle bloemen honing 

terwijl de muggen zoemen 

zijn wij, het vel van onze ruggen 

stilaan gelooid, 

in dit rijk koning 

nemen wij een zomer lang 

voor stress en werk de wijk 

aan de oevers van het Koèt 

diep in de Delle zonnebadend 

zoals men dat dan doet, 

ver van de plicht 

in de wolken 

die het azuur bevolken 

in schaduw en in licht 

gezichten radend 

vinden we raad en draad 

voor meer gedichten 

 

 

 



 

 

 

 

 

laten we dromen wellen 

tot we in vroege herfst 

té  vroeg, bedroefd 

tot weer een nieuw 

seizoen vervellen 

maar ach, we hebben,  

dromers, deze zomer 

toch louter zaligheid geproefd… 

 

wees niet bedroefd, 

voor wat ooit is verdwenen, 

neem nog een frisse duik 

tussen de wissen 

leeg deze kruik  

vol wijn 

tot op de bodem… 

het kan maar één keer 

zo’n goed weer 

en deze ene  

zomer zijn 


