
Zeppelin / Enola Gay      (Joris Denoo) 
 

 
Tussen bloemkoolbewolking bidt bovenal 
een zweefvliegtuig in opperste spreidstand 
in zeer veel blauwte daaromheen, leegte 
vol getroffen door een verdwaalde vogel, 
tijd stippelt hem weer uit.  
 
Ik denk een zeppelin. 
Ik denk een vliegend tuig. 
Ik denk een zwerk 
van 100, pakweg 60 jaar geleden.  
 
What's bigger than its name? Statenloos?  
Hindenburg. Titanic. Spirit of St. Louis.  
Het zwerk nog niet vervuld van Luftwaffe. 
Benedengaats de roaring teenies, twenties. 
 
In alle staten. Gedonder tussen touw & lap. 
Vliegboot? Luchtschip? Simpelweg sigaar, 
de joint van hartinfarct, pelsmantel & 
spatader? Voorwaar vermetel breiwerk. 
 
Gedenk hun namen. Hogervermeld. 
Weggezonken. Diepgevroren. Zwartgeblakerd. 
Wie wel vaert, levet scone. 
Wie dood gaat, kan het maken. 
 
We zweven om te leven. 
Tijd stippelt uit. 
Joris Denoo 

www.jorisdenoo.be 

 


