
Vliegtuig     
  
Het is voorjaar , we zitten in de tuin. 
Vader leest , moeder slaapt en de poes 
mag van mijn ijsje proeven. 
  
Daar is een vliegtuig 
de lucht gilt ervan. 
Vader springt op. 
Stil maar , zegt hij tegen moeder 
en ik zie hoe bang ze is. 
  
Daarna doen we het gras. 
Moeder gaat thee zetten 
en vader vertelt van de oorlog. 
  
Johanna Kruit 
  
Gedicht uit de de bundel voor jongeren : "Wat je voelt zit in je hoofd "  

Herdenking slachtoffers tweede wereldoorlog 

 


