soixantehuitard

vondeling van 68,

geloof jij nog in dat mooie
lied: ‘ontwaak verworpenen,
slaak de ketens’?

je slaakt de kreten, woorden
met loden vleugels:
geloof je in lood?

gekneusde leuzen piepen uit je
keel alsof een laars
op je borstkas staat

staar je vannacht in kinderogen
die staren naar een stille moeder,
toegedekt met zand en bladeren,
meisjesogen misschien die mannen
kennen aan bajonet en bevel?

geloof je nog in een ochtend
van vogels, een nachtelijke
hemel die van louter
sterren trilt, verhalen ademt
als een oude vader?

leuzen, slagzinnen staan

in je ribben gegrift als in

een opgegraven bot, versteende
kreten, onleesbare droom

Jje zegt, oude zoon van 68,
ook zonder geloof zijn er
de werken: pas wie getild
heeft, mag klagen over zijn rug
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