
Van postelein naar Isfahan 

 

postelein houdt een diamantje 

in zijn palm: je mag het hebben, 

fluisteren duizend groene kelen, 

je hoeft er niet eens een wens 

voor te doen, je hebt het al 

 

o het zoemend seizoen, het zoeken 

naar nectar, een bij die roept: 

‘bonanza, ik vond de grootste klomp’ 

 

zuiders de zon, brandend het zand, 

droom er een meisje bij, dromend 

in de schaduw: zijde over een  

satijnen huid, zilver in de ogen 

 

duizend en een dagen om te 

verhalen, wijn en olijven 

uit een kristallen schaal 

 

de wereld hangt als een baldakijn 

rondom, doorweven met vogels; 

pratende, zeker, ze houden de nacht 

aan de praat, de fontein die klatert 

en fonkelt als het diamantje in postelein 
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