Het bos

Het bos van bomen
mag ademen
het is weer thuis.

Het gros van mensen
mag ademen
weg van 't geruis.

Er is heel wat dat beweegt

op wielen.

Weg en weer wordt ook geveegd,

wat dealen.

Kan de cyclus van 't leven en nu echt zijn?

Ik neem de bus, soms de trein,
naar beter oorden

om te verwoorden

de schoonheid in volle glorie
maar als het moet ook de pijn.

Tony Depiere
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