
chief 
  

"Take only memories. Leave nothing but footprints. Chief Seattle" 
 
zegt het oude stamhoofd: 
verzamel niet meer dan 
je kan bewaren, wat 
je achterlaat is een voetspoor 
dat wordt uitgewist door de wind 
  
bewaar alleen een rinkelende  
herinnering: een bokaal munten 
die al jaren zijn ontwaard 
maar ze horen bij  het winkeltje 
op de hoek van een straat 
vóór de hoeken verdwenen 
om de baan te verbreden 
  
(o het geborgene van kleine 
wegen, hun bijna zwijgen: 
de bult van kasseien, meikevers 
in een haag en aan het einde 
de weiden waar we speelden 
alles ging nog zo traag 
op de maat van tere dingen 
zoals het eerste ‘ik zie u graag’) 
  
wees bescheiden, zegt de oude 
krijger: wat je kreeg had je 
te leen, jouw deeltje van de aarde, 
een perceeltje waarop maïs stond 
en de god der vruchtbaarheden 
woonde in de kolven 
  
ga naar de herinnering die  
rinkelt als botjes in een talisman, 
draag een vader op je borst, 
een droeve moeder, maar 
spoel de aarde van je vingernagels, 
neem geen korrel met  je mee 
  
word een voetspoor, zegt het stamhoofd 
als een standbeeld onbewogen, 
word een tekening in het zand, 
wacht op  een wind van mededogen 
die strijkt over het land 
als over een lei vol zonden: 
meer is jou nooit beloofd 
nooit ben je door meer verbonden  
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