
Avond  

  

Geur van tabak . Je droeg het met je rond 

zoals de woorden in je stem. Soms leek 

je iets te willen zeggen . Maar je zweeg 

meestal, en in je mond 

  

vermoedde ik gesprekken die je achterhield 

over geheimen die ik van je wilde leren. 

Wel sprak je soms met vreemde heren 

zoals de dominee. Achter de deur zat ik geknield 

  

te luisteren. De avond oud. Ik ging 

geregeld uit mijn bed om je te horen 

vertellen : mijn vader vreemdeling. 

  

Nog steeds zit ik geknield in mijn herinnering 

omdat je sprak over de dood en god. Zijn toorn 

hing om me heen wanneer ik weer naar boven ging. 

  

Johanna Kruit 
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