
Aloude sprookje te Brugge 
  
Kool en geit sparen. 
Overheid wil beide laten paren : 
Cohabiteren in ieders habitat. 
Industrie en vakantie. 
Aloude sprookje van een wolf en 7 geitjes 
Die guitig grazen aan de rand van het bos. 
Welk bos? Lappersfortbos? Poëten? Vergeten exegeten... 
  
Kunststad, kunstwerk, kunstbeen, 
Schone kunsten? Wie verkreeg gunsten? 
Te veel om handen, te weinig perceptie! 
Goochelaars, huichelaars, 
Windhanen, snoeshanen, kemphanen, 
Populisten, anarchisten, moraal - terroristen? 
Miskleum. Mis poes : 'n flets compromis... 
  
Snelverkeer eist voorrang : 
Slagaders met meer slagkracht. 
' t Kan verkeren, zei ooit Bredero. 
Tja, zo'n typisch dodehoek-ongeval. 
De pulp van te late slachtofferhulp. 
Vroeger mocht je niet te vroeg verkeren : 
Verkeer was verkeerd. 
Hij zag nooit Histoire d' 0, 
Nooit dubbeldekkers, ontdubbel de burgervaders. 
Enkel maatjes, mandaatjes, mandarijntjes, 
Vol lachkramp voor eigen geintjes. 
  
Paul Saccasyn  
  
( paranoïde pulp-fiction te Brugge. Vaart wel Vaartdijkstraat,  
later zullen ze er nog ' n boompje over op zetten ) 
 


